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Februari

Kerkdiensten

ho=kinderoppas . Zondag 1 februari Zondag 8 februari Zondag 15 februari Zondag 22 februari

10.30 uur: ka+kn | 10.30 uur: ko +tn 10.30 uur: ko + kn | 10.30 uur: ke + kn
ADRIAEN ds. Hans Schaap | ds. Hans Schaap ds. Dirk van dhr. Setkin Sies
JANSZKERK viering Heilig Vreeswijk
Kasteelweg 50 Avondmaal

10.00 wur: ko+kn | 10.00 uur:ko+kn | 10.00 uur: ko+kn 10.00 uur: ko + kn
PELGRIMSKERK ds. D.van Vreeswijk| ds. J. Slager ds. J. Schaap ds. D. van Vreeswijk
Reyerdijk 51

10.00 uur: 10.00 uur 10.00 uur: 09.30 uur:

GROENE TUINKERK
Groene Tuin 353

Mwv. Ria Keizer

Ds. S. Kurtzahn

Mw. drs. M. Pietersel

Ds. S. Kurtzahn
Dienstin Bolnes
1e 40-dagentijd

Collecte: Kerk+K.A.| Collecte: Diaconie | Collecte: Kerk Collecte: K.LA.
10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
Nw. SONNEBURGH |dhr. A.A. Hofland | dhr. J. Bos ds. D. Smink dhr. A. Christ
10.30 uur: 10.30 uur:
MEERWEIDE Mw. M. van der Ent Ds. H.P. Hummel
Heilig Avondmaal
MAASSTAD 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
Ziekenhuis, Dhr. Emile Boleij Dhr. Alex Olsen Dhr. K. van der Niet| Geen Dienst
Maasstadzaal Geestelijk verzorger Boeddhistische
Maasstad bijeenkomst
11.00 uur:
SMEETSLAND Dhr. A. Slob
Predikanten Geestelijk verzorgers Contact pastoraat

Groene Tuinkerk +
Kerk aan de Maas

Ds. Stephan Kurtzahn

06 499 10 403

stephankurtzahn@kpnmail.nl

Adriaen Janszkerk
Ds. J. Schaap
010-3040233
06-36 43 83 98

schaapherder76@outlook.com

Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk
06-1963 61 26

ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl

Meerweide

Mariétte van der Ent

Smeetsland
Debbie Schréder

Sonneburgh,

locatie Ravenswaard

dschroder@aafje.nl
Mw. Julia Rhemrev
jrhemrev@aafje.nl

Dhr. Johan Bos
06-500 206 92

johan.bos@sonneburgh.nl

Adriaen Janszkerk

Ferdy van Mastrigt

06 - 36541515

Pelgrimskerk

Mw. Louise den Hartog

06-497473 56
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pastoraat@kerkinijsselmonde.nl




Van de redactie
Beste lezers,

In onze tijd worden we dagelijks
geconfronteerd met onzekerheid.
Qorlog en vluchtelingenproblematiek,
stijgende kosten van
levensonderhoud, zorgen om
gezondheid en toenemende
eenzaamheid raken veel mensen,
dichtbij en ver weg. De vraag is: hoe
kunnen wij als gemeente hier solidair
in zijn?

Solidariteit begint bij aandacht. Elkaar
echt zien en horen, binnen én buiten
de gemeente. Dat betekent tijd
maken voor wie alleen is, een
luisterend oor bieden aan wie zorgen
heeft, en praktisch helpen waar dat
nodig is. Soms is solidariteit een
concrete daad, zoals het steunen van
diaconale projecten of het delen van
middelen. Soms is het simpelweg
aanwezig zijn.

Daarnaast vraagt solidariteit om
openheid. Bereidheid om ons te laten
raken door verhalen die anders zijn
dan de onze. In navolging van
Christus worden we uitgedaagd om
niet weg te kijken, maar betrokken te
blijven.

Zo mogen wij, gedragen door geloof,
een gemeenschap zijn waar niemand
alleen staat en waar hoop zichtbaar
wordt in kleine, trouwe daden.

Een hartelijke groet,
Heleen Maas,
Redactielid
Pelgrimskerk

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt u in een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
kerkblad.ajk@kerkinijsselmonde.nl.
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Overdenking

Solidariteit

De eerste associatie die ik heb met solidariteit is Lech Walesa. Niet zo gek gezien het zwaar socialistische milieu in het
gezin waarin ik opgroeide. Walesa is de grote vakbondman (de bond heette Solidariteit) die enorme hervormingen
voor de arbeidersklasse heeft weten te bereiken. Het begon in Gdansk, maar Oostblok-deskundigen zien de grote
stakingen in Polen de aanzet voor de perestrojka in het communisme dat uiteindelijk leidde tot de val van de muur in
1989.

Het woord solidariteit is afgeleid van het Latijnse solidus’ met de dubbele betekenis van sterk, solide en gezamenlijk.
Tegenwoordig duidt men ermee aan dat men samen voor een zaak of ideaal staat en daarvoor actie voert. In de Bijbel
komt het woord op zich niet voor,, maar wel het principe. Om dat te snappen kun je solidariteit het beste vertalen met
saamhorigheid. Dat sluit in zekere zin goed aan bij het thema van het vorige kerkblad: eenheid. Saamhorigheid in de
Bijbel is een centraal thema, waarbij gelovigen worden opgeroepen tot eenheid in Christus, het 'Lichaam van Christus’
te vormen en elkaar te steunen. Het gaat om het ervaren van diepe verbondenheid, het samen God loven, en het
praktisch onderhouden van gemeenschap door elkaar lief te hebben en te dienen, met de Heilige Geest als de

bindende kracht.

Een mooi voorbeeld is de solidariteitskas van onze PKN. De Solidariteitskas van de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN]) is een landelijk fonds waar alle plaatselijke kerken aan bijdragen, om elkaar financieel te ondersteunen bij
tijdelijke nood of vernieuwende projecten, vanuit het principe van samen delen en krachtig in de wereld staan, meldt
Protestantse Kerk in Nederland en PKN Amersfoort. Gemeenten die zelf niet rondkomen of die een innovatief plan
hebben, kunnen een beroep doen op deze kas voor tijdelijke hulp. Of in gewone taal, de groten helpen de kleinen.

Een basisprincipe voor elke Christen in navolging van onze Heer. Hij voelde zich niet te groot om mens te worden, één
te zijn met ons. Dat is nog eens solidariteit. Is dat al ons grondprincipe geworden? Zoals Jezus solidair zijn met de
outcast, de paria's van onze samenleving. Jezus gaat binnen bij Zachels, de gehate belastingambtenaar, hij wijst een
Samaritaanse vrouw (bij de bron) de weg, er staat zelfs in de Bijbel: Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.
Maria van Magdala, mogelijk een vrouw met een reputatie hoort tot zijn kring van intimi. Jezus vertelt een verhaal
waarin Hij ons oproept solidair te zijn. Religieuze hoogwaardigheidsbekleders laten in dat verhaal een ernstig
gewonde man liggen, en juist een Samaritaan ziet naar het slachtoffer om. Kortom, als het om solidariteit gaat
kunnen we veel van Hem leren.

De komende weken volgen we Hem richting het kruis, misschien wel het grootste teken van solidariteit. Jezus geeft

zijn leven voor ons, voor u, jou en mij. Groter kan solidariteit toch niet worden. Laten we gehoorzaam Jezus volgen en
solidariteit zichtbaar maken in onze omgeving!

= Pastor Johan Bos, gy-er Sonncourgh Ravenswaar

r

|




Puzzelen en lezen

Harizontaal

1 Opstand die Filips |l ertoe aanzette de hertog van Alva naar
de Mederlanden te sturen 10 Theorie 11 Balsport met paarden
12 Insect 14 Lucifer 16 Diskjockey (afk.) 18 Hoofdrolspeelster
van de zondeval 20 Madrileense voetbalclub 21 Nuttige dieren
22 Soepel 23 De oudere (Lat.) 25 Internetextensie van Roeme-
nié 26 Begin van een voetbalwedstrijd 29 Volk 31 Wonderland
met tovenaar 32 Vrouwelijke primaat 34 De onbekende (Lat.
afk.) 35 Zweedse popgroep 37 Palmboom 38 Deel van een
keerborstel 39 Gebarenspel 40 Slee 42 Republiek lerland
43 Inhoudsmaat (afk.) 44 Romeinse godin van de jacht
46 Godsdienst 48 Vuuroverblijffsel 50 Gemeente in Utrecht
52 Eenheid van het aantal trillingen per seconde 54 Flets, teer
55 Glasachtig mineraal 57 Tweetal 58 Gigameter (afk.)
59 Vulkanisch gesteente 61 Genesis (afk.) 62 Hier ontspringt
een rivier die zich daarna vertakt in de Pison, de Gichon, de
Hiddegel en de Frat 64 Buik 66 Die van de Heilige Norbertus
bijvoorbeeld.

Verticaal

1 Eerste boek dat werd vervaardigd met de boekdrukkunst
2 Oude lengtemaat 3 Zuinig licht 4 Uitgang 5 Stad in de VS aan
een gelijknamig Groat Meer & Acteur 7 Wegenbelasting 8 Oos-
terlengte (afk.) 9 Cowboyfeest 13 Viijt 15 Veertigdagentijd
17 Stad die tweemaal is vernictigd, 23 keer belegerd en 44 keer
veroverd en heroverd 19 Naamloos 21 Belangrijke gast (Eng.
afk.) 24 Verzuimen 27 Europeaan 28 Solidair 30 Met houvasten
vastmaken 31 Kelner 33 Nauwelijks ontloken 36 Muziekinstru-
ment met op elkaar afgestemnde bronzen klokken en stokken-
klavier 40 Mooie jongeman 41 Olympische stad in 2016
45 Persoon die wacht om een bestelling mee naar huis te ne-
men 46 Kleverige vioeistof 47 Stad in Frankrijk 49 Onbuigzaam
51 Plaats waar men het eeuwige leven heeft 53 Vrijwillige
overtreding van goddelijke voorschriften 56 Kledingstuk
59 Praatvogel 60 Nederlandse researchorganisatie (afk.)
63 Deel van de week (afk.) 65 De oudere (Lat. afk.).

¥ W

zondag | 1-feb | Matteiis 5:1-12
maandag | 2-feb Matteids 5:13-20
dinsdag | 3-feb Matteis 5:21-32
woensdag | 4-feb Matteds 5:33-48
donderdag | 5-feb Jesaja 41:1-16
vrijdag | 6-feb Jesaja 41:17-20
zaterdag | 7-feb Jesaja 41:21-29
zondag | 8-feb Jesaja 42:1-13
maandag | 9-feb | lesaja 42:14-25
dinsdag | 10-feb | Jesaja 43:1-13
woensdag | 11-feb | Jesaja 43:14-21
Honderdag | 12-feb | 1 Samuél 8:1-9
vrijdag | 13-feb | 1 Samuél 8:10-22
zaterdag | 14-feb | 1 Samuel 9:1-10
zondag | 15-feb | 1 Samuél 9:11-25
maandag | 16-feb | 1S5amuél 9:26-10:16
dinsdag | 17-feb | Psalm 103
woensdag | 18-feb | Mattels 6:1-18 |Aswoensdag
dJonderdag | 15-feb | Mattels 6:19-34
vrijdag | 20-feb | Matteiis 7:1-14
zaterdag | 21-feb | Mattels 7:15-8:1
zondag | 22-feb | Romeinen 5:1-11 Imvocabit
maandag | 23-feb | Romeinen 5:12-21
dinsdag | 24-feb | Romeinen 6:1-14
woensdag | 25-feb | Romeinen 6:15-23
donderdag | 26-feb | 1 Samuél 10:17-27
vrijdag | 27-feb | 1Samuel 11:1-13
zaterdag | 28-feb | 1 Samuél 11:14=12:11
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In deze serie artikelen wordt iedere keer een bijbelboek uitgelicht. Met behulp van de Al applicatie Copilot is een samenvatting
gemaakt en wordt een korte toelichting gegeven.

Het Bijbelboek Ezra vertelt een indrukwekkend verhaal
van hoop en herstel. Na zeventig jaar ballingschap in
Babylon mogen de Joden terugkeren naar hun land. Het
boek laat zien hoe God zijn beloften waarmaakt en hoe
het volk opnieuw leert leven in gehoorzaamheid. Ezra is
niet alleen geschiedenis, maar ook een oproep tot trouw
en vernieuwing.

Terugkeer en herbouw van de tempel (hoofdstuk 1-6)
- Het besluit van Cyrus

In 538 v.Chr. geeft koning Cyrus van Perzié een bevel: de
Joden mogen terugkeren naar Jeruzalem en de tempel
herbouwen. Dit is een vervulling van Gods belofte door
de profeet Jeremia. Cyrus geeft zelfs tempelvoorwerpen
terug die ooit door Nebukadnezar waren meegenomen.
= De eerste groep keert terug

Onder leiding van Zerubbabel en Jesua (de hogepriester)
gaat een grote groep op weg. In Jeruzalem bouwen zij
eerst een altaar om weer offers te brengen. Daarna
leggen zij het fundament van de tempel. Het volk juicht,
maar er zijn ook tranen van ouderen die de eerste
tempel nog hebben gezien.

- Tegenstand en stilstand

Buurvolken, waaronder Samaritanen, proberen de bouw
te stoppen. Ze sturen brieven naar de koning en
beschuldigen de Joden van opstand. Hierdoor ligt het
werk jarenlang stil.

- Hervatting en voltooiing

Door de profeten Haggai en Zacharia wordt het volk
opnieuw aangespoord. Koning Darius bevestigt het
recht om te bouwen. Uiteindelijk wordt de tempel in 515
v.Chr. voltooid en feestelijk ingewijd met offers en
vreugde.

Tekst: Annet de Ruiter

Geestelijke vernieuwing (hoofdstuk 7-10)

« Ezra’s komst

Ruim zestig jaar later, in 458 v.Chr, komt Ezra naar
Jeruzalem. Hij is priester en een kenner van de wet van
God. Koning Artaxerxes geeft hem toestemming om het
volk te onderwijzen en rechters aan te stellen.

- Onderwijs en bekering

Ezra leert het volk opnieuw leven volgens Gods wet. Hij
ontdekt dat veel mannen getrouwd zijn met vrouwen uit
volken die andere goden dienen. Dit bedreigt de trouw
aan God.

- Schuldbelijdenis en herstel

Ezra bidt en huilt om deze zonde. Het volk komt samen,
belijdt schuld en neemt moeilijke maatregelen om weer
zuiver te leven. Het boek eindigt met een lijst van
mannen die hun huwelijken moesten beéindigen om
trouw aan God te herstellen.

Thema’s

« Herstel: Niet alleen de tempel wordt herbouwd, maar
ook het geloof en de gehoorzaamheid aan God.

- Gods leiding: Koningen van grote rijken werken mee
aan Gods plan.

- Heilig leven: Ezra benadrukt dat het volk zich moet
onderscheiden van andere volken om trouw te blijven
aan God.

Symboliek en theologische betekenis

- De tempel: Symbool van Gods aanwezigheid. De
herbouw laat zien dat God zijn volk niet heeft verlaten.

- De wet: Ezra brengt het volk terug bij Gods Woord. Dit is
de basis voor een nieuw begin.

= Zuiverheid: Het losmaken van verkeerde invloeden laat
zien hoe belangrijk trouw aan God is.

Historische en Culturele Context

Ezra speelt zich af rond 538-458 v.Chr,, in de tijd van het
Perzische rijk. De terugkeer uit ballingschap was
bijzonder: een groot wereldrijk gaf toestemming om een
tempel te herbouwen. Dit laat zien dat God ook door
wereldse leiders werkt.

Slotgedachte

Ezra is een boek van hoop en vernieuwing. Het laat zien
dat God zijn beloften houdt en dat een nieuw begin
altijd mogelijk is. Het daagt ons uit om ons leven
opnieuw op Hem te richten.



Kunst en het verhaal

Sculptuur "Solidariteit”

George Minne (beeldhouwer)
1898

bron: Vlaamse kunstcollectie.be

Collectie Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

In 1898 maakte George Minne voor de Belgische Arbei-
derspartij een ontwerp voor een monument,
Solidariteit, naar aanleiding van het plotselinge overlijden
van de journalist en socialistische voorman Jean Volders.
Het gedenkteken was het eerste project dat de kunstenaar
concipieerde voor de publieke ruimte. We zien geen
beeltenis van Volders zelf, wel van een ranke, schijnbaar
uitgerekte naakte jongeling - sinds 1889 een van Minnes
hoofdmatieven — die in dit kunstwerk in tweevoud
voorkomt.
Minnes leermeester, noemde zijn leerling ooit

‘de beeldhouwer van het gebaar!
Door de specifieke focus op gebaren en poses lijken
Minnes figuren altijd onder spanning te staan, zowel
fysiek als psychisch. De twee jongemannen staan
wijdbeens, met de voorarmen op elkaar, op de voorsteven
van een schijnbaar zinkend schip. Het delicate evenwicht
tussen de twee wordt geaccentueerd door de fragiele
weergave van zowel de figuren als het bootje.

Ondanks de precaire situatie waarin de mannen zich
bevinden, overheerst hier toch een gevoel van balans.

Dat moest van dit beeld een universeel symbool van de
diepmenselijke nood aan broederschap, oprechte steun,
hulp en solidariteit maken.

Toch valt ook op dat er al bij al maar weinig diepgaande
menselijke interactie is tussen de twee figuren. Zo grijpen
zij zich niet met hun handen aan elkaar vast en kijken ze
eerder uitdrukkingsloos naast elkaar. Het is onduidelijk of
dat zichtbare gebrek aan menselijk contact een rol
speelde, maar de Arbeiderspartij keurde Minnes voorstel
af.

Het gipsen ontwerp voor het monument in de publieke
ruimte, dat op ware grootte drie meter hoog was, werd
door de kunstenaar vernietigd. Toch commercialiseerde
Minne het basismotief. Zo werd een kleiner gipsmodel in
1898 tentoongesteld op de tentoonstelling Arts and Crafts
in Den Haag, onder de titel Solidarité.

Tekst: Gerrit Buizer



Gladys Knight and the Pips

Gladys Maria Knight werd geboren op 28 mei 1944 in
Atlanta in Georgia, Amerika. Ze is een dochter van
Sarah Elizabeth Knight -Woods, een verpleegkundige
en Merald Woodlow Knight, een postbode. Haar
ouders waren lid van zowel het kerkkoor als van een
lokaal koor.

Ze werd baptistisch opgevoed en begon op 4-jarige
leeftijd met het zingen van gospelmuziek en trad op
als gastsoliste in het kerkkoor in de Mount Moriah
Batist Church in Atlanta. Vier jaar later, met 8 jaar, won
ze de hoofdprijs in het televisieprogramma Ted Mack's
Amateur Hour met het nummer Too Young van Nat
King Cole.

Kort daarna trad Gladys Knight samen met haar broer
Bubba (1942) en zus Brenda en neven en nichten
Eleanor en William Guest op tijdens Bubba's tiende
verjaardagsfeest, nadat een platenspeler was uitge-
vallen. Het kwintet vormde zich later na aanmoediging
van hun moeder. Ze kozen voor de naam The Pips,
geinspireerd door de bijnaam van hun neef en
manager James 'Pip' Woods.

De Pips traden op in kerken en in talentenjachten en
clubs in het voorprogramma van populaire artiesten.
In 1957 tekenden ze een contract bij Brunswick
Records en begonnen ze singles uit te brengen.

Na een wisseling in de bezetting debuteerde de groep
in 1960 met hun eerste album. Gladys was toen nog
maar 16 jaar en ze had 5 nummers opgenomen. De
eerste hit was Every beat of my heart.

Het succes werd onderbroken door Gladys Knights
tijdelijke vertrek om een gezin te stichten met haar
man en muzikant Jimmy Newman.

A

Na hun eerste succes volgden er nog heel veel in het
seculaire circuit. Ze hadden een Amerikaanse nummer
1 hit met Midnight train to Georgia. Dit heette

eigenlijk Midnight plane to Houston. Het origineel is
van Cissy Houston en geschreven door Jim Whearterly.

Ze hadden nog een nummer 1 hit met Dionne
Warwick, Elton John en Stevie Wonder met That's
what friends are for. In Amerika kregen ze tussen 1961
en 1988 veertig hits en ze verliet de groep in 1987.

Later werd ze katholiek en in 1997 gedoopt in de kerk
van Jezus Christus van de Heiligen van de Laatste
Dagen. Dit was geinspireerd door
haar dochter en zoon die het
katholicisme hadden verlaten.

Daar opperde ze dat er meer pitin de
muziek bij de diensten moest en ze
mocht een gospelkoor Saint United
Voices o.l.v. haar oprichten. Hun
album heet Our voice.

Toen ze nog samen met The Pips was, bracht ze haar
eerste soloalbum uit: Miss Gladys Knight in 1978 en
daarna volgden er nog 9 albums. De groep nam in
1988 afscheid en zij in 2009. Gladys speelt nog wel in
tv-series en soms werkt ze mee aan muziekprojecten.

Ronald van Pelt
ronaldvanpelt1959@gmail.com

Advertenties

‘Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’
is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen

Beverwaard, Groot-en Qud-lJsselmonde, Lombardijen.

Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

Y

www.wbgij.nl

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

VAN DER 'J;UIE.I..

Al maken 't rone

Uw woning in omgeving
Rotterdam verkopen?

Bel dan met
Jan-Willem van der Wiel
Van der Wiel Makelaardij
. 010 -497 84 41

@ wwwawielmak.nl =info@wielmak.nl - Q Bredencord 2, Rotterdam



10

Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer een gedicht van Jacco Groeneweqg.

De wind

Het is altijd de wind
Die nooit stopt met waaien
Ze is er altijd geweest
Sinds de wereld begon

Met zijn eeuwige draaien

Het is altijd de wind
Vol in je smoel of recht in je rug
Dan gaat ze weer liggen

En onverwacht keert ze terug

Het is altijd de wind
Die jankend kan huilen
Om de huizen kan jagen

Waar de mensen in schuilen

Het is altijd de wind
Die laat buigen of breken

Uit het zuid-westen of oosten

Het oog van de storm, uit andere streken

Het is altijd de wind

Over de duinen en zand
Die de golven laat schuimen

De zee die beukt op het strand

Het is altijd de wind
Die je binnenstebuiten kan keren
Je de kracht weer laat vinden

Om dat wat niet lukt, opnieuw te proberen

Het is altijd de wind
Die de wolken beweegt
Er luchtkastelen van bouwt
En maakt dat het leeft

Het is altijd de wind
Die je wangen zal aaien
Het is altijd de wind

Die door het leven blijft waaien

Het is altijd de wind

Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met ons? Mail het dan naar kerkblad.ajk@kerkinijsselmonde.nl



Uitnodiging
Solidariteitsmaaltijden

De gezamenlijke diaconieén van de Adriaen Janszkerk,
Groene Tuinkerk, parochie De Emmalsgangers en de
Pelgrimskerk nodigen u uit voor de
solidariteitsmaaltijden (soep en brood), die wij in de 40
dagentijd organiseren en wel op

de dinsdagen 3,10,17,24 maart 2026
aanvang 18.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur
In de Groene Tuinkerk, Groene Tuin 353, Rotterdam

U kunt zich opgeven via de intekenlijsten in de kerken.

We zamelen geld in voor verschillende doelen, waarover
tijdens de maaltijd verteld zal worden.

Aan het einde van de maaltijd komt de collectebus langs
voor een vrije gift, die bestemd is voor bijvoorbeeld de
Kledingtuin Valkenburgsingel of Sint voor Kint

Informatie en opgeven Wil Schuijer 06 3072 1980 of : ; o
wschuijer@hotmail.com \ .

Hartelijke groeten van de gezamenlijke diaconieén ;f.'*"'_" 3

Advertentie

Budgetmaatje worden?

Uw advertentie hier plaatsen?

Mail dan naar
advertentie@kerkinijsselmonde.nl
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VANUIT DE GROENE TUINKERK

Terugblik kerstdiensten

Met blijdschap kijk ik terug op de afgelopen kerstherberg
en de kerstdiensten. Het was voor mij de eerste keer dat
ik de kerstherberg mocht meemaken. Zelf ben ik
vertrouwd met de kerstmarkt in de kerk, maar van een
kerstherberg had ik voor mijn beroep in
Bolnes/lJsselmonde nog niets gehoord. |k vond het fijn
om te ervaren hoe wij ons als open kerk presenteerden
naar de samenleving toe. Een ongedwongen sfeer met
koffie en gebak, spelletjes voor kinderen, een
kerstverhaal door verhalenvertellers, het voelde allemaal
compleet en warm aan. Ook de kerstnacht- en
ochtenddienst heb ik als warm en sfeervol ervaren. Allen
die hieraan hebben meegewerkt van harte bedankt!

Bezoekwerk in de wijken van Marjan

Na het vertrek van Marjan van Weerden ben ik nu
begonnen om de eerste bezoeken af te leggen bij de
mensen uit haar voormalige wijk. Ik vind het prettig om
nu zo mogelijk alle gemeenteleden van de Groene
Tuinkerk persoonlijk te leren kennen. Voor de wijk Kerk
aan de Maas betekent dat wel dat ik de komende drie
maanden de grootste pastorale aandacht besteed aan de
wijk lJsselmonde.

Activiteiten de komende weken

In de komende dagen/weken vinden er een aantal
activiteiten plaats waar u van harte welkom bent. Dat
zijn:

Filmavond: ‘The Way
Deze is op 27 januari om 19.00 uur in de Groene Tuinkerk.
Wij kijken samen de film en bespreken hem daarna.

Boekbespreking ‘De kleine Prins’

Op 11 februari, van 13.30 — 15.00 uur, start de
gespreksgroep over het boek ‘De kleine Prins. Wij
beginnen in mijn werkkamer in Kerk aan de Maas.

De volgende bijeenkomst is dan in de Groene Tuinkerk.

Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, lJsselmonde

Groot huisbezoek

Op een ongedwongen manier komen wij bij elkaar om
over manieren van bijbellezen te spreken. Een
bijeenkomst is op maandag 23 februari en de andere op
dinsdag 24 februari in Kerk aan de Maas van 11.00 - 14.00
uur.

Samen Sterk

Deze activiteit is bestemd voor alle pastorale
medewerk(st)er en vindt plaats op woensdag 28 januari
van 17.00-19.30 uur in Kerk aan de Maas. Op een
ongedwongen manier spreken wij over vormen van
pastoraat. Daarnaast zullen wij gezellig met elkaar eten.

Gespreksavond 35+

Op woensdagavond, 4 februari, is er om 19.30 uur de
gespreksgroep 35+ in mijn werkkamer in Kerk aan de
Maas. In een gezellige en ongedwongen sfeer spreken

wij over actuele onderwerpen en verbinden deze met het
geloof.

Het verhaal van Jezus:

Meditatief lezen in de Veertigdagentijd

In de Veertigdagentijd lezen wij meditatief (lectio divina)
een aantal teksten over de laatste weken van Jezus. Wij
starten op 25 februari in de Kerk aan de Maas van 11.00 -
12.00. Deze activiteit vindt afwisselend in Kerk aan de
Maas en de Groene Tuinkerk plaats.

Terugblik op de seniorenkerstviering

Met veel vreugde kijken wij terug op de afgelopen
seniorenkerstviering. Fijn om met vier voorgangers uit
drie verschillende kerken deze bijeenkomst te doen.

Ik vond het ook prettig om te zien dat alle overdenkingen
goed op elkaar aansloten. Daarnaast konden wij ook
genieten van zang, orgelspel en een verzorgd eten.

Allen die hieraan mee hebben gewerk,t hartelijk dank. De
stemming onder de bezoekers heb ik als heel aangenaam
ervaren.

De collecte voor de Stichting Ontmoeting heeft een
bedrag van €389,15 opgebracht.

Een fijne februarimaand toegewenst!
Met vriendelijke groet,

Stéephan Kurtzahn




BLOEMENDIENST
Zondag 14 december
Fam. De Jong mocht op
7 december hun 60-jarig
huwelijk vieren.

Zondag 21 december
Dhr. De Jager werd op 15 december 90 jaar.

Ook ging er een boeket naar de Fam. Hagendijk ter
bemoediging nu meneer opgenomen is in Koningshof.

Zondag 28 december
De bloemen gingen vandaag naar Elly Oorebeek, nu zij

besloten heeft om te stoppen als contactpersoon.

We bedanken haar heel hartelijk voor het werk dat ze heel
veel jaren trouw en met plezier gedaan heeft.

Oock hadden we een bijzondere 3D kaart voor mw. Groen,
die vandaag 92 jaar mocht worden.

Zondag 4 januari
Dhr. Van Keulen werd op 5 januari 90 jaar en ontving een

mooie bos bloemen vanuit de gemeente ter felicitatie.

Zondag 11 januari
Vandaag gingen de bloemen naar mw. Kranenburg na
een korte ziekenhuisopname.

Alle jarigen van harte gefeliciteerd!
Ook de familie De Jager gefeliciteerd met hun
huwelijksjubileum.

Giften

In december in Meerweide een gift van € 5,- ontvangen.
Ook in december een gift van € 10,- via Lenie Telleman.
En op de rekening van de bloemendienst een gift
ontvangen van € 25,-

Alle gevers hartelijk dank.

Hartelijke bloemengroeten van:
Reini van der Meer 062194 7617
Joke Busse 06 4869 6235

Bedankje ontvangen

Geachte leden van de kerkenraad,

Langs deze weg wil ik u, ook mede namens mijn vrouw,
bedanken voor de mooie bloemen en de attenties die we
mochten ontvangen bij ons 65-jarig huwelijksfeest en
mijn 90e verjaardag. We hebben dit erg gewaardeerd.

Nogmaals, hartelijk dank.
Jo en Jan Jager

NIEUW TELEFOONNUMMER STEPHAN KURTZAHN
Het nieuwe telefoonnummer is: 06 499 10 403
Op dit nummer is hij 24 uur per dag bereikbaar.

VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs rijden:

Mw. D. van Hengel rijdt mw. Van Hengel en mw. Bal en
mw. Tamse vanuit de Beverwaard.

Route 3: Mw. Fisscher en fam. Kreuk.
01-02: Dhr. J. Verschoor
08-02: Dhr. A. van Splunter
15-02: Dhr. J.EK. Jungheim
22-02: Dhr. R.A. de Bruin (dienst in Bolnes)
01-03: Dhr. G.). Buizer

KERKELLJKE STAND
Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren
aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam
of: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Overleden:

Mw. M. Quak - van Hagen ( 86)

Mw. G. Bax - Spek (92)

Mw. J. E. Sintemaartensdijk — Nouwen (86)
Mw. B.Bil - van Os (89)

SING INN

Pretoriusstraat 56 (Bolnes).

De rode draad is deze keer:

De opzet is: een kort rondje koffie, zangprogramma met
pauze en voor wie wil een drankje na.

Er is ruimte voor toelichting door de begeleiders (Wim &
Ria Keijzer, Jan van der Meer) en voor wat opkomt bij

Op woensdag 4 februari van 13.30 tot 15.45 uur is er weer
een 5ing Inn in de Kerk aan de Maas,

¥4

4 - 2
zing, vecht, huil, bid, lach, werk @L ' ?,
en bewonder. N '
Koorervaring is helemaal niet vereist: het gaat om samen
zingen en plezier!
deelnemers. Aanmelden is niet nodig en deelname is
gratis (al staat er wel een pot voor vrije giften).

Wil je meer weten? Bel met 06 50 22 82 50. We zien u/jou
graag.

Hartelijke groet,

Ria Keijzer - Meeuwse,
ria.keijzer@casema.nl
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In memoriam

Gré Bax-5pek

Wij gedenken Gré Bax-Spek die in de late avond van 9
januari van ons is heengegaan. Gré werd 92 jaar. Zo
plotseling en snel heeft Gré haar lichaam losgelaten. Op
30 december j.l. kreeg zij plotseling een herseninfarct en
werd zij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Haar
familie hoopte in het begin op herstel, maar het ene op
het andere probleem hoopte zich op zodat hulp
uiteindelijk niet meer mocht baten.

De laatste week hebben haar kinderen afwisselend bij
hun moeder gewaakt. Dat was een mooie, intense en
liefdevolle tijd. Vrijdagnacht was haar dochter bij haar
moeder en dommelde even kort weg toen zij plotseling
haar naam meende te horen. Zij werd wakker en ging
naar haar moeder en moest helaas zien dat zij zachtjes
was ingeslapen.

Een moeder en oma verliezen doet pijn. Je komt er
vandaan, je was in haar buik. En toch heeft haar familie
er vrede mee. Gré is 92 jaar geworden, precies dezelfde
leeftijd als haar man Fritz.

Vijf jaar geleden ging Gré langzaam achteruit en werd zij
in de loop van de volgende jaren steeds meer dement.
Velen kennen Gré als een liefdevol familiemens die zich
vaak wegcijferde. Hoe fijn voelde het voor haar zoon
Joost, toen zij naast hem in de cockpit plaatsnam om
zich door haar kind naar Shangai (China) te laten
vliegen. Of toen ze voor haar dochter Liesbeth als
testpersoon diende toen zij haar met een bioresonantie
apparaat heeft doorgemeten. Maar het leven van Gré is
niet altijd makkelijk geweest. In 1986 moest zij
onverwachts afscheid nemen van haar zoon Hans die
heel plotseling kwam te overlijden. Afscheid te moeten
nemen van een kind is het ergste wat een mens kan
overkomen. En toch heeft zij de draad van het leven
weer opgepakt en ging zij door zonder groot emoties te
tonen. Als vrouw van de plaatselijke huisarts en als
moeder wilde zij sterk zijn voor anderen. Heeft haar
geloof haar misschien geholpen om dit zware verlies te
accepteren?

In een dankdienst voor haar leven hebben wij Gré
herdacht. Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen,
familie en vrienden veel kracht toe bij het dragen van
dit verlies.

In memoriam

Janna Elizabeth Sintemaartensdijk - Nouwen (Jenny)
Wij gedenken Janna Elizabeth Sintemaartensdijk -
Nouwen (Jenny) die op 11 januari van ons is
heengegaan. Zij werd 86 jaar.

De laatste jaren ging Jenny steeds meer achteruit, maar
geestelijk bleef zij heel scherp. Met dankbaarheid en
liefde kijkt haar familie terug op de dagen dat zij bij hen
thuiskwam en heel liefdevol voor hun kinderen zorgde.
Zij stond daarbij altijd klaar voor de kinderen als zij iets
nodig hadden. Voor sommige mensen kwam Jenny
echter wat gesloten over. Zij maakte niet snel vrienden
en sprak ook niet openlijk over haar gevoelens. En toch
moet er in haar kern veel liefde, geloof en diepte
geweest zijn. Alle liederen die wij bij haar
afscheidsdienst hebben gehoord alsmede de lezing
heeft zij zelf gekozen. Wat mij daarbij opvalt zijn de
woorden die zij voor de rouwkaart heeft uitgezocht: ‘De
Heer is mijn Gids! Mooie woorden die voor haar een
leidraad waren in het leven.

Ik vind het daarnaast bijzonder dat zij voor Psalm 139
gekozen heeft om te lezen op haar afscheidsdienst. In
deze Psalm verwoordt de auteur, dat hij zich ten diepste
gekend voelt door God. In alle facetten van het leven
was God er, zo vertelt de auteur van deze Psalm. En
meer nog, God zag in hem dingen die voor andere
mensen verborgen waren. ‘God kent mijn gedachten,
mijn verborgen wensen en dromen!

Het is een geschenk als een mens deze ervaring van
volledig gekend zijn mag hebben. Alhoewel Jenny
uiterlijk vaak alleen was zonder veel vrienden, voelde zij
zich innerlijk blijkbaar geborgen in de macht van de
liefde.

Op haar eigen manier was zij tevreden zoals het leven
was. Waar kwam haar tevredenheid vandaan? Misschien
zat er meer goedheid en liefde in haar dan zij heeft
kunnen tonen.

In een dankdienst voor haar leven hebben wij van haar
afscheid genomen. Wij wensen haar familie veel kracht
toe bij het dragen van dit verlies.

Ds. Stephan Kurtzahn.
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In memoriam
Martiny Nicolette Quak - van Hagen (Tineke)

Wij gedenken Tineke Quak, die in de vroege avond van 12
december van ons is heengegaan.

Na een blaasontsteking ruim 2 jaar

geleden ging haar toestand plotseling

achteruit en kwam zij in november

2023 in Smeetsland terecht. Dat was

een zware tijd. Tineke en haar man Jan waren in 2023
zestig jaar getrouwd en plotseling moesten zij
gescheiden van elkaar wonen. Hoe zeer heeft Tineke het
gewaardeerd, dat Jan elke dag trouw op bezoek kwam en

haar heeft meegenomen naar buiten voor een wandeling.

Dat waren mooie momenten van uitwisseling,
gesprekken, saamhorigheid en dankbaarheid. Na haar
hersenbloeding in augustus van dit jaar ging haar
toestand echter achteruit en in de laatste anderhalve
week was het duidelijk dat zij van ons zou heengaan. Met
veel liefde zijn Jan, de kinderen, schoonkinderen en
kleinkinderen om haar heen geweest om te danken voor
alles wat zij heeft gedaan voor hen.

Met veel dankbaarheid vertelden haar kinderen mij hoe
lief en betrokken Tineke altijd is geweest. Met veel
empathie en interesse informeerde zij altijd naar
iedereen. In haar hele wezen was zij niet oordelend, ofwel
zij vond dat je altijd het beste moet zien in een ander
mens. Elk mens is volgens haar een kind van God ook dan
als je die ander mens niet altijd kan begrijpen. Haar
onvoorwaardelijke liefde en kijk op de ander bracht zij
echter ook zelf in praktijk. En dat waren vooral de
zwaardere momenten waar zij pal achter haar gezin bleef
staan. Tineke was heel gelovig. Maar het is bijzonder dat
zij haar geloof niet aan anderen heeft opgedrongen. Zij
leefde het geloof zelf voor met haar eigen daden.
Bijzonder mooi hoe zij met de ogen van de liefde keek
naar andere mensen, hoe zij zich in heeft gezet voor het
goede en hoe zij in moeilijke momenten in staat was om
alles in Gods handen te leggen zoals zij dat zelf een keer
verwoord heeft. Diep van binnen voelde Tineke ook dat
zij na haar overlijden in een soort hemel terecht zou
komen. Zij geloofde daarbij in een weerzien met diegene
die haar dierbaar zijn. Hoe dit weerzien er uiteindelijk zal
uitzien liet zij echter open.

Als kerk zijn wij Tineke zeer dankbaar voor het vele werk
dat zij voor ons heeft gedaan. Zoals onder meer haar
bezoeken bij oudere mensen thuis of in verpleeghuizen.
Vele jaren was zij pastoraal ouderling en ook heeft zij
samen met anderen de kerkelijke bazaar opgericht. In een
dienst in de Groene Tuinkerk hebben wij voor haar leven
gedankt. Wij wensen haar man Jan, kinderen en klein-
kinderen veel kracht toe bij het dragen van het verlies.

Ds. Stephan Kurtzahn

In memoriam
Bep Bil - van Os (1936 — 2026)

Op 7 januari j.l. overleed in Sonneburgh Bep Bil — van Os,
89 jaar oud. Sinds april 2024 was :
ze weduwe van Jan Bil, met wie ze
in 1958 getrouwd was. Ze kregen
vier kinderen. In 1967 kwam het \\'_ N,

gezin Bil op lJsselmonde wonen. ﬁ‘ {‘

Bep las graag detectives, maakte kaarten en schilderde. Ze
was een lieve, zachtaardige, vrouw, een echte
rotterdamse, een gezellige prater. Voor de Groene
Tuinkerk hielden Jan en Bep zich bezig met de distributie
en het rondbrengen van het kerkblad. Vanuit Haegestate,
waar ze lid waren van de woongroep, verhuisden ze in
oktober 2022 naar Sonneburgh.. ..

y Memoriam
n Mgmoriam

A

-

Bep's uitvaartdienst in de Groene Tuinkerk met
aansluitend de begrafenis op begraafplaats |Jsselmonde
was op donderdagmiddag 15 januari.

Op verzoek was ds. Hermie Hummel nog een keer de
voorganger. In de dienst lazen we, net zoals we dat in de
uitvaartdienst van Jan in april 2024 hadden gedaan, uit
Mattheus 7 over een man die zijn huis op een rots bouwt;
vers 24 was in 1958 de huwelijkstekst van Jan en Bep
geweest. De drie dochters Carla, Hanny en Yvonne
hadden een aandeel in de dienst en ook namens de
woongroep uit Haegestate werd gesproken. Na de
begrafenis was er in de aula van de begraafplaats
gelegenheid tot condoleren en samenzijn.

Dat Bep mag rusten in vrede bij God. En laat haar
nagedachtenis de kinderen, klein- en
achterkleinkinderen, en verder ieder die Bep zal missen,
tot zegen zijn.

Ds. Hermie Hummel
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Terugblik op de Kerstherberg 2025 - ‘Vrede overal?!
Op 24 december jl. hebben we weer voor één dag de
Kerstherberg geopend in de Groene Tuinkerk. Inmiddels
begint het een soort traditie te worden waar gasten
“van binnen en buiten de kerk” op af komen.

Er was weer van alles te doen, te horen en te zien: de
Wereldwinkel had tafels met mooie producten.

Er kon gesjoeld worden, of gepuzzeld. Het pianospel van
Wim Smit zorgde voor een gezellige kerstsfeer.

Er was een kerstdorpje mét treintje te bewonderen. Ook
de knutselaars konden hun hart weer ophalen en o.a.
kersthangers knutselen, of koeken versieren.

Daarnaast hadden we dit jaar als versnapering diverse
“Kuchen’, die door onze predikant speciaal uit Duitsland
meegenomen waren. Ook werd er weer een mooi
kerstverhaal verteld en was er een leuke kerstpubquiz
als afsluiter van de middag.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde Kerstherberg in
de Groene Tuinkerk.
Voor herhaling vatbaar!

Een hartelijke groet van alle medewerkers van de
Kerstherberg en tot ziens in december 2026!

Wandeling in het Donckse bos

Het Donckse bos is het park dat bij het Huijs ten Donck
hoort, het ligt op de grens van Bolnes en Slikkerveer. We
gaan hier op dinsdagmorgen 10 februari een wandeling
maken met gids Aart van Dragt. In oktober heeft uin
het Open Huis zijn presentatie kunnen zien en horen
over de geschiedenis en de bijzondere waarde van dit
park.

b
¥

Dit is de kans om het met eigen ogen te gaan zien. Het
wordt een rustige wandeling van ongeveer een uur. We
hopen de bloeiende sneeuwklokjes en winterakonieten
te zien, waar het Donckse bos beroemd om is. Daarom
kiezen we voor februari. Maar er is veel meer te zien. We
starten om 10 uur bij de ingang van het Donckse bos.
Datum en tijd: dinsdagmorgen 10 februari 10.00 uur
vertrek vanaf de Kerk aan de Maas om 09.40 uur.
Plaats: ingang van het Donckse bos, op de hoek van de
Donckselaan en de Beneden Rijweg.

Kosten: € 5,50

Aanmelden: Janny van der Voort

Samen aan Tafel vrijdag 27 februari

Op vrijdag 27 februari is er weer Samen aan Tafel in de
grote zaal van de Kerk aan de Maas. Gemeenteleden en
gasten uit de buurt, ook gemeenteleden en gasten van
de Groene Tuinkerk zijn welkom.

De maaltijd wordt bereid
door Marianne
Molendijk en Theo
Postema, daarin
bijgestaan door een
groepje vrijwilligers.

Wie wil komen eten, kan vanaf 17.30 uur in de hal
terecht voor een drankje. De maaltijd begint om 18.00
uur. De prijs voor de maaltijd is € 7,50.

Contant betalen kan, maar liever met PIN.

Graag aanmelden voor de maaltijd bij Wil Wendrich,
0180487050 / 06 82066497, wil wendrich@planet.nl, tot
uiterlijk maandag 23 februari.

Vervoer kan geregeld worden, belt u dan even met Wil,
of voor de mensen in lJsselmonde: met Karel Jungheim,
06-52432530.
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Tussenstand
Kerkbalans 2026

De uitnodigingen om mee te doen
aan de actie Kerkbalans zijn
afgelopen maand per e-mail en per
brief bezorgd bij onze gemeente-
leden. Half januari hebben al veel
gemeenteleden laten weten hoeveel
zij in 2026 willen bijdragen. Tot nu
toe hebben 56 gemeenteleden
samen een bedrag van € 53.000
toegezegd. Een prachtig begin!

Heeft u uw toezegging al gedaan?
Dan willen wij u daarvoor hartelijk
danken!

eenvoudig via de link in de e-mail of
de QR-code op het strookje.
Toezeggen via SKG Collect biedt
voordelen voor u én zorgt voor
minder werk voor ons.

Rechts ziet u een voorbeeld van het
scherm voor het doen van een
toezegging. U kunt zelf aangeven op
welke wijze u wilt betalen en in
welke maanden. Wilt u niet
bijdragen aan de actie? Dan vragen
wij u dit ook via SKG Collect door te
geven. Zo voorkomt u dat wij u een
herinnering sturen.

Heeft u geen uitnodiging

uw toezegging doorgeven via
e-mail:
bijdrage@kerkinijsselmonde.nl. Wij
zorgen er dan voor dat uw bijdrage
goed verwerkt wordt.

Met vriendelijke groet,
Annet de Ruiter
Bijdrageadministrateur

Hervormde Gemeente to
Rotterdam lisselmonds

Touzegying - Kerkelije Bijdrage

--nu—wndw-n

() waanceaps

AP S e

W vaics tavmenan wilt u in 2036 gewenT

Ommmum,-

O e ger kpuie maen i weike:

Hoe wilt u geven?
Bent u nog niet in de gelegenheid ontvangen, maar wilt u toch i ]
geweest om uw toezegging doorte  bijdragen? P S PA
geven? Dan vragen wij u dit alsnog Dan kunt u uw bijdrage overmaken e = WCaro
te doen via SKG Collect. Dit kan op onderstaand rekeningnummerof et

\_ Bankrekening voor Kerkbalans: NL75 INGB 0002 9756 09 " = "

“‘\
Overledenen
Datum Naam Leeftijd Datum Naam Leeftijd
5dec 2025 mw. G. Schuijer-van der Hoek 101 jaar 7 jan 2026 mw. A. de Jong-Alblas 88 jaar
19 dec 2025  dhr. BJ. Behafe 77 jaar 8jan 2026 dhr. JA.C Groenendijk 55 jaar
20dec 2025 mw. L.O. Creed 85 jaar
23dec2025  dhr. H. Platteschorre 87 jaar
6 jan 2026 mw. A.P Haasnoot 79 jaar
7 jan 2026 mw. H.A Termorhuizen-van Dalen 93 jaar
" J

Scan de QR-code met de camera
van uw telefoon of tablet.

Collecte AJK en PK/ bijdrage kerkblad
Als u de QR-code scant, komt u bij 'geven’ in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24
cent transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten
gerekend worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen
December Kerkapp Bankrek. Totaal
Collecte diaconie € 746,70 € 9150 € 838,20
Noodhulp Soedan € 438,10 € 27,25 € 46535
De Bron € 236,00 € 2,00 € 233,00
Voedselbank € 72550 € 10,00 € 73550
Collecte kerk €2.08580 € 174,50 €2.260,30
Adriaen Janszkerk Pelgrimskerk

Zondag Diaconie Kerk Diaconie Kerk

7 dec € 593 € 592 € 68,80 € 43,10
14 dec € 5,00 € 500 € 38,65 € 51,75
21 dec € 17,25 € 17,25 € 57,00 € 62,35
24 dec € 90,16 € 90,17 € 101,90 € 0,00
25 dec € 45,00 € 45,00 € 68,20 € 49,20
28 dec € 15,00 € 13,00 € 47,20 € 33,50




18

Van de predikant

Rondom de diensten

Zondag 1 februari mag ik zelf voorgaan. We hopen dan
ook samen het heilig Avondmaal te vieren.

Ook zondag 8 februari hoop ik zelf te spreken. In deze
dienst staan we stil bij de bevestiging van een nieuwe
ambtsdrager en de aanstelling van enkele medewerkers
(zoals vermeld in het kerkblad van januari).

Zondag 15 februari is ds. Dirk van Vreeswijk onze
voorganger.

Zondag 22 februari zal Setkin Sies bij ons voorgaan. Hij is
een bekende bij ons en sinds enkele maanden werkzaam
als pionier/kerkelijk werker in Rotterdam-Kralingen.

Goede, gezegende diensten gewenst!
Gebedsuur

Op de 2e woensdag van de maand is het maandelijkse
gebedsmoment in de consistorie van de AJK, samen met
gemeenteleden van Meer dan Beverwaard. Welkom om
hardop of in stilte mee te bidden op 11 februari van
19:30-20:30 uur.

Huwelijk

Bram Timmerarends en Nadine Engelbracht zijn 22
december 2025 (voor de wet) getrouwd. Ze hebben er al
een klein feestje van gemaakt en hebben ervoor
gekozen om in de loop van 2026 hun bruiloft echt te
vieren en Gods zegen te vragen voor hun huwelijk. Er
verandert feitelijk nog niet zoveel, want ze wonen nog
niet samen in één (eigen) huis. We feliciteren hen al vast
van harte met deze stap en wensen hen geluk en Gods
zegen toe voor de toekomst!

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, lJsselmonde

Zieken

We leven mee met Rianne van Mastrigt-Gorter die tot
eind januari een intensief bestralingstraject heeft
ondergaan. We hopen en bidden op een goed resultaat
en voor een goed herstel. Dat Gods goedheid met haar is
en blijft.

Dhr. Ben Thommis gaat door een moeilijke tijd. Hij weet
dat hij ernstig ziek is en bereidt zich voor op het einde.
Tegelijk is het onduidelijk hoe snel de ziekte zich
ontwikkelt. We wensen hem in alle onzekerheid Gods
nabijheid en blijvende vrede toe.

Bezoekmedewerker senioren

We hebben ons gemeentelid Anneke Renkema bereid
gevonden om vanuit de kerk wat extra om te zien naar
de senioren van onze gemeente. Ik zelf en het pastorale
team hebben daar maar beperkte tijd voor en we
voelden het al langer als een behoefte om iemand te
vinden die hierin iets kan en wil betekenen. We wensen
Anneke Gods zegen en mooie ontmoetingen toe!

Stagiair

Met ingang van februari begint Bagtowar Fouad (22) als
stagiair bij onze gemeente. Bagtowar komt uit
Rotterdam-Zuid en is betrokken bij de ICF (International
Christian Fellowship) Rotterdam. Na enkele jaren
opleiding als sportleraar is hij nu eerstejaars student
theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede (HBO). Hij
wil in onze gemeente graag kennismaken met diverse
aspecten van het gemeentewerk. Hopelijk geeft u en jij
hem een warm welkom en kunnen we iets van elkaar

leren: hij van ons en wij van hem.

Iet L

Ds. Hans Schaap tijdens het Heilig Avondmaal



Belijdenis- en doopkring

In februari wil ik starten met een kring voor mensen die
ernaar verlangen om een stap te zetten van belijdenis en
doop (voor wie nog niet eerder gedoopt is). In een aantal
bijeenkomsten bereiden we ons daarop voor. Het is altijd
heel waardevol om met anderen samen op te trekken en
naar dit moment toe te leven. Als je interesse hebt, laat
dan even wat aan mij weten, ook als je nog twijfelt.

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de

consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. De
Bijbelmorgen is op 3 februari. We volgen het thema

1 februari

8 februari

ert 15 februari
22 februari

‘Bidden met handen en voeten’van het
Evangelisch Werkverband en
bespreken elke keer een persoon uit
de Bijbel (OT en NT) en hoe zijn/haar
gebed eruit ziet.

- Hans Su'hu{J

Ontvangen voor de Bijbelse dagboekjes van diverse
mensen 61 euro, dit is overgemaakt naar de diaconie.

- Wil Schuijer
Bij verhindering graag de chauffeur bellen:
Alco Bastiaan de Ruiter 06 229 32 635
Bastidan Aad Schuijer 06 286 26 274
fid Alco van Heiningen 06 5704 8134
Alco

Nieuwe aanmeldingen bij Wil Schuijer:
0180412141

Wil jij ook helpen maar vind je het bezwaarlijk om eens in de vier weken te rijden dan kun je je ook opgeven en aangeven
wanneer jij wel kunt, een rooster kan daar altijd op aangepast worden.

Aarzel niet en geef je op bij Wil Schuijer 06 30721980.

Alvast hartelijk dank!

Er is elke week oppas tijdens
de diensten.

Op 1,15 en 22 febuari iser
kinderdienst. Op 8 februari is er
tienerdienst.

Op 21 december werd mevr. M.P.J. Tims 85 jaar.

Op 11 december waren dhr. en mevr. van Heerde -

Ruijs 55 jaar getrouwd
Op 16 december waren dhr. en mevr. de Bruijn 61 jaar
getrouwd

Op 30 december vierden dhr. en mevr. A. Fonteine -
Jonkers hun 55 jarig huwelijksfeest

en op 15 januari vierden ook dhr. en mevr. Roos -
Roos dat ze 55 jaar getrouwd zijn.

Allen van harte gefeliciteerd namens de gemeente en
Gods Zegen toegewenst.
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Bij de diensten

Ik kijk terug op hele mooie activiteiten en diensten
rondom en met Kerst. Met groot en klein hebben we de
geboorte van Jezus Christus mogen vieren en gedenken.
Een ieder die op welke manier heeft “meegedaan’,
nogmaals hartelijk dank. Daarnaast was het goed om als
gemeente op oudejaarsavond en nieuwjaarsochtend bij
elkaar te komen. En dat gold zeker ook voor de viering
van het Heilig Avondmaal: het sacrament wat ons
bepaalt bij het unieke van het geloof. Voor de dienst van
(her)bevestiging en benoeming: zie hieronder.

De komende weken geen overladen programma aan
bijzondere kerkdiensten. Het zijn de reguliere diensten
die de boventoon voeren. Maar soms is niks beter dan
regelmaat. Op de zondagsbrief wordt u, jij verder op de
hoogte gehouden. Hele goede en gezegende diensten
toegewenst.

Omazien naar elkaar

Mevr. J. (Jannie) Schras-Tuil werd na een opname in het
Maasstad ziekenhuis overgebracht naar ‘Aafje
Smeetsland’ Zeer waarschijnlijk is zij nu verhuisd naar
‘Sonneburgh’ Sterkte, ook een hartelijke groet naar haar
man Chris. Mevr. P.L. (Nel) van Oers werd op donderdag
15 januari geopereerd. Er zullen ook nog meerdere
onderzoeken volgen; de uitslagen zijn pas mid februari
bekend. Spannend, houdt moed in dit alles. Op die
donderdag kreeg mevr. Inus Mandemaker-Budding
een slechte uitslag te horen na een onderzoek. Als u dit
leest heeft ze al een aanvullend onderzoek achter de rug
en zeer waarschijnlijk is er dan een behandelplan
opgesteld. ‘Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij
u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Dhr.
Herman Elsenbroek en mevr. Krijnie van Nimwegen
zijn al een paar weken "aan huis gebonden”. Dat is een
vreemd gezicht in de gemeente. Beiden namen elke
zondag heel nadrukkelijk en trouw hun plek in. Hopelijk
zijn ze weer snel in ons midden.

En we voelen ons ook verbonden met Rianne van
Mastrigt-Gorter en haar gezin, nu ze opnieuw een reeks
van bestralingen ondergaat. We hopen en bidden om
een zegen op de behandelingen. En dat Rianne, en allen
die haar lief zijn, ook de rust en kracht van God in dit alles
mogen blijven ervaren. En bij dhr. Wico van Heerde
werd in de afgelopen week opnieuw een kwaadaardig
plekje op zijn voorhoofd weggehaald. We hopen en
bidden dat het goed is verlopen en dat het afdoende zal

zijn.
In onze voorbeden willen we ook bidden voor hen die
zorgen kennen, van henzelf of van een ander die hen lief
is, voor die elders moeten verblijven, voor hen die
(psychische) zorgen hebben of een gemis kennen. Maar
ook voor de betrokkenen om hen heen. Ook sterkte
toegewenst naar hen die deze week onderzoeken
moeten ondergaan. Een ieder wensen we van harte de
kracht van God toe.

In memoriam: Jan Platteschorre

‘De reis is ten einde, de haven bereikt. De wind is gaan
liggen, het anker rust. Rust zacht, schipper. Op 23
december jl. overleed, te midden van allen die hem lief
waren, in de leeftijd van 97 jaar Hendrik Jan
Platteschorre. Sinds 2006 weduwnaar; hij woonde aan
de Grote Hagen. In zijn arbeidzame leven een schipper.
Als 'vriend van de gemeente’ leefde hij op zijn wijze met
ons mee. De crematieplechtigheid is gehouden op
vrijdag 2 januari 2026 in het crematorium aan de
Maeterlinckweg te Rotterdam-Zuid. We wensen en
bidden zijn partner en (klein)kinderen troost toe.

In memoriam: Miep Termorshuizen

‘Mijn genade is u genoeg. Op 7 januari j.|. overleed in de
leeftijd van 93 jaar Hermina Adriana
Termorshuizen-van Dalen. Weduwe sinds 2012 van
haar man Jan Termorshuizen. Een lieve en zorgzame
moeder en schoonmoeder, een trotse oma. ‘In zoveel
mooie herinneringen blijf je dicht bij ons. Zij woonde
aan de Grote Hagen, de laatste maanden in het
woonzorgcentrum Liduina. De herdenkingsdienst werd
gehouden op 14 januari in de kapel van Begraafplaats
Crooswijk; waar zij ook begraven is. Ook haar gezin
hebben en willen we in onze gebeden gedenken.

Ambtsdrager verkiezing

Op zondag 25 januari werden in de Pelgrimskerk een
tweetal gemeenteleden in het ambt bevestigd en
ontvingen de zegen: Nico Bontenbal als ouderling
vorming en toerusting en Hans Gorter als
ouderling-kerkrentmeester. Tevens werden Hanneke
Bosschaart-van Dongen herbevestigd worden als
jeugdouderling en Elisabeth Gorter-Bontenbal als
diaken.

Daarnaast werden in deze dienst Jonna van den
Berge-Bakker en Sita van Vliet-Visser benoemd tot
diaconaal-rentmeester. Zij zullen bepaalde taken gaan
oppakken in het college van diakenen.




Last but not least namen we afscheid van
ouderling-kerkrentmeester Harro den Hartog en
ouderling Johanna de Sterke-Bac. We zijn blij dat de
vacatures zijn ingevuld. Een dankpunt naar God toe, maar
ook naar hen die het ambt of een benoeming (opnieuw)
hebben aanvaard. En die dank geldt ook voor al datgene
wat Harro en Johanna in de afgelopen jaren konden
betekenen. Soli Deo Gloria.

Groothuisbezoek

Een aantal groothuisbezoeken zijn al achter de rug.
Hieronder de (voorlopige) planning voor de overige
wijken. De groothuisbezoeken zijn vooral bedoeld om
elkaar even te zien, te spreken, met elkaar te bidden en
uit de Bijbel te lezen. Maar hopelijk ook om te
verwoorden wat ons bezig houdt, ook in het geloof. Het
thema van de avonden zal zijn, ‘lk geloof .. Ook naar
aanleiding van de geloofsbelijdenis van Nicea waar 1700
jaar geleden de eerste aanzet is gegeven. De
contactpersonen en ik zien er naar uit om jou, u te
ontmoeten.

(Klein) Zomerland - Veranda - Beverwaard -
Tuinenhoven / Kreekhuizen - Lombardijen - Waarden
- Sportdorp op donderdagavond 12 maart en
dinsdagmiddag 17 maart.

Ridderkerk / Barendrecht - Rhoon - Spijkenisse -
Hooguvliet - overige plaatsen op donderdagavond 16
april en dinsdagmiddag 21 april.

U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging. Alvast van
harte welkom in de Pelgrimskerk, op de middagen is de
inloop om 14:45 uur; op de avonden om 19:45 uur.

Bijbelochtend

De eerstkomende Bijbelochtend is woensdagochtend 25
februari. We denken in dit seizoen na over een aantal
gelijkenissen van de Here Jezus. Om 09:45 uur staat de
koffie klaar in de Pelgrimskerk. Welkom! Ook als u er niet
eerder bij kon zijn.

Bidden voor de buren, de wijk, de stad, de wereld en
onze gemeentes
Elke woensdagavond wordt er in de Adriaen Janskerk, in
‘MEER dan BeverWAARD' en in de Pelgrimskerk
gezamenlijk gebeden voor de wijk, de stad, de wereld en
onze gemeentes. De vaste volgorde is: op de 1e en 3e
woensdag in ‘'MEER dan BeverWAARD' (Eckartstraat
42-52, Rotterdam); op de 2e woensdag in de AJK en op de
4e woensdag (18 februari) in de PK. We beginnen om
19:30 uur en sluiten af om 20:30. Rondom de gebeden
willen we ook met elkaar zingen.

Van harte uitgenodigd om mee te
bidden en te zingen.

Een hartelijk groet! In Christus verbonden, ook namens
Jeannette, Dirk van Vreeswijk.

Gift:

We hebben een gift voor de bloemen van
€ 20.00 via Sita van Vliet van NN
ontvangen

En via mw. van Oers van mw. B. ook € 20.00
En eris een gift via J. Vlot van NN van €
10:00 ontvangen voor de diaconie

Hartelijk dank hiervoor

Bloemen:

De bloemen zijn de afgelopen periode
namens de gemeente van de
Pelgrimskerk met een groet en
bemoediging, gegaan naar;

14 december 2025  Herman Elsenbroek

21 december 2025 mw. de Vroome

25 december2025 mw. de Koning

28 december 2025  fam Siahaija

4 januari 2026 mw. de
Bruin-Sprado

11 januari 2026 mw. T. van Dalen
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Samen

Oplossing puzzel

Kalender en vieringen voor de Veertigdagentijd

40

met als thema: ‘Wat bezielt jou?’

Ook dit jaar hebben de samenwerkende
Ridderkerkse kerken, de Groene
Tuinkerkgemeente en de RK. parochie

__ ; DAGENTIID
De Emmatisgangers in Rotterdam- s

lJsselmonde, een kalender/boekje voor
de Veertigdagentijd samengesteld.
Daarin staat deze keer het thema 'Wat bezielt jou?'
centraal en staan we stil bij de verschillende aspecten,
die samen de ‘Vrucht van de Geest’ vormen.

Vanuit verschillende invalshoeken wordt dit thema
belicht met teksten, liederen, gebeden en een
leesrooster voor iedere dag.

Naast mooie teksten staan er ook diverse activiteiten

in het boekje. Hierbij alvast een kort overzicht:

-Vravond 13 maart, De Levensbron: sobere maaltijd

-Vravond 20 maart, Kerk aan de Maas: sobere maaltijd

- Wo.middag 25 maart, Christus is Koningkerk:

presentatie over het werk van Vastenactie i.s.m. de

ANBO- PCOB, afd. Ridderkerk

- Ma.avond 30 maart, Boezemkerk:

Mattels-Passieconcert

- Di.avond 31 maart, Christus is Koningkerk: lezing

over de Kruiswegstaties

- Solidariteitsmaaltijden op de dinsdagavonden
3,10, 17 en 24 maart in de Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, Rotterdam-lJsselmonde.

De deelnemende kerken stellen het boekje graag
beschikbaar en ook in de bibliotheken en het
gemeentehuis van Ridderkerk is het verkrijgbaar.

Zangdiensten Breepleinkerk
"Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur

zondag 1 februari
Koor-en zangdienst.

zondag 22 februari
Koor-en zangdienst.

Nadere info: hitpz//www.breepleinkerk.nl/zingenmaaktblij

Vrijdagavondvieringen

Dit jaar staan de vrijdagavondvieringen in het teken van de
‘Vrucht van de Geest. In korte vieringen van circa 30
minuten nemen we tijd voor stilte, gebed en overdenking
van Bijbelteksten. Na afloop is er gelegenheid om na te
praten met koffie of thee.

De cyclus start op Aswoensdag 18 februariom 19.30 uur in de
H. Theresiakapel, Donckselaan 10b. In de parochie De
Emmaitisgangers (Bandeloodijk 320) is die dag ook een viering,
aanvang 10.00 uur.

Programma (vrijdag 19.30 uur):

27 februari — Christus is Koningkerk, Juliana van Stolbergstraat
44, Slikkerveer

6 maart — H. Theresiakapel, Donckselaan 10b, Bolnes

13 maart — De Levensbron, Jan Luykenstraat 10, Ridderkerk

20 maart — Kerk aan de Maas, Pretoriusstraat 56, Bolnes

27 maart — Boezemkerk, Pretoriusstraat 2, Bolnes

Het collectedoel is een project van Vastenactie voor
ondersteuning van gevangenen in Bolivia.

Morgengebeden

Op 27 februari en 6, 13, 20 en 27 maart is er om 9.00 uur een
morgengebed in de Emmatsgangers, Bandeloodijk 320.
We nodigen u van harte uit om samen op weg te gaan naar
het Feest van de Opstanding.

Een gezegende Veertigdagentijd gewenst!
Projectgroep '40-dagenkalender’
Contact: René Barnard, 06-53519388 - r.e.barnard@kpnmail.nl
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(mgSaamhorigheid @Kﬂl(

Er zit een vréémd wezen op de trap voor de kerk.

De muizen bespieden hem vanuit de deur. Het is geen
kikker, want hij heeft een vachtje en een staart. Geen
poes, daarvoor is hij te klein. Maar het vreemdste is
zijn hoofd. Dat zit verstopt achter een masker. En z'n
oren zitten onder een rode muts vol harten. Er komt
gesnik uit het masker. De muisjes gaan Kik erbij
roepen, want samen durf je meer. “Kik! Er zit een eng
iemand op de stoep. Hij huilt!” Kik schrikt ook, maar
gaat met een sprong naast de gast zitten en tikt op het
masker. Het snikken stopt, langzaam komt een snoetje
tevoorschijn. Het is Rico rat. “Dag vriend”, zegt Kik.
Rico zucht: “Het is mislukt, Kik. Ik wilde verkering
met Ronja. Maar ze rende gillend weg!

Woordzoeker

Streep de 18 woorden df in de puzzel. Je vindt ze horizontaal en verticaal,
ook achterstevoren. De overgebleven letters vormen een toepasselllk woord!

Uit de Bijbel

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind
samen in de tempel, braken het brood bij
elkaar thuis en gebruikten hun magltijden
in een geest van eenvoud en vol vreugde.

Uit Handelingen 2:46

En ik had me zo mooi verkleed, met harten en glitter.”
De muizen komen er ook bij. “Rico, jongen, dat ninja-
masker is ENG hoor! Met die sterren en bliksems!”
Rico doet de muts af en schudt zijn oren. “M-maar,

ze snapt toch wel dat IK haar geheime Valentijn ben?”
“Waarom moet je gehéim doen om iemand lief te
vinden?” vraagt Miesje muis. “Ehhh’...” doet Rico.
“Vind je het dan zélf minder eng?” vraagt Kik. “Als ze
JOU niet kan zien, alleen je masker, dan wordt ze niet
verliefd!” roepen de muizen. “Vrienden zijn ECHT!”
Rico knikt. En Mies heeft een goed idee: “Bewaar dat
masker gewoon voor carnavall”

VRIENDEN « TROUW  MAATJES * FAMILIE « FEEST + ZORG + SPELEN
* TROOSTEN + STEUNEN * VALENTLIN * CLUB * KERK * GEMEENSCHAP
« LIEFDE « CARNAVAL « VERBOND « NOABERSCHAP ?RET

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurrigns



